Je kunt geen dagen toevoegen aan je leven,
wel leven aan je dagen.

Wij bewaren de herinnering aan
Marleen De Boeck

een sterke, hulpvaardige vrouw

Geboren te Duffel op 18 mei 1958
en overleden in het UZA te Edegem
op 4 juni 2017.

Gedreven lid van verscheidene verenigingen.

Wij nodigen u uit samen met ons
afscheid te nemen van ,Kleen”
op ZATERDAG 10 JUNI 2017 om 10.30 uur
in Zaal Steenberg, Molenbergstraat 113 te Rumst.

Samenkomst in de zaal vanaf 10.10 uur.
De asse van ,Kleen” zal aansluitend worden uitgestrooid
op de begraafplaats van Rumst omstreeks 12.00 uur.

Met dank aan alle mensen die haar hebben gesteund.

Rouwadres:
Fam. De Boeck
p/a Kerkstraat 42 - 2840 Rumst.

Dochter van:

Marcel en Anna (f) DE BOECK - VINCK,

Zus van:

Frank en Betty DE BOECK - BRUYNDONCKX,

Kleen van:

Femke en Pieter DE BOECK - KESSELAERS,
en zoontje Nibe,

Lobke DE BOECK,

Haar nonkels, tantes, neven en nichten,

De families DE BOECK en VINCK.

In plaats van een bloemetje had Marleen liever een steuntje
voor Stichting tegen Kanker, BE45 0000 0000 8989.
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