Met stil verdriet,
maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen wij afscheid van

Marcel Corremans

Echtgenoot van Caroline Mampaey

Geboren te Boom op 2 oktober 1932
en van ons heengegaan te Reet op 15 oktober 2017,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van Kon. Harmonie Rupelzonen - Boom Dit melden u:

Lid van OKRA - Boom
Lid van Prova

Lid van de Broederschap van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel te Boom Caroline MAMPAEY, zijn echigenote,

Patrick CORREMANS en Karine VAN OTTEN,
Liesl en Ines CORREMANS,
Gert en Hilde CORREMANS - DE ROOVERE,

Karen en Ellen CORREMANS, zijn kinderen en kleinkinderen,
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Marcel

op ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 om 10.00 uur
in de kerk van het Heilig Hart, Antwerpsestraat 360 te Boom. Zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,
De bijzetting in het columbarium heeft aansluitend plaats
op de begraafplaats van Boom.

De families CORREMANS en MAMPAEY.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan Marcel een laatste groet brengen op woensdag tussen 18.30 en 20.00 uur Met dank aan huisartsen Geert en Lieven Roelandts, dokter Bultynck
in het uitvaartcentrum, Kerkstraat 20 te Rumst. en het verplegend personeel van A.Z. Heilige Familie voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Fam. Corremans - Mampaey
p/a Kerkstraat 42 - 2840 Rumst. www.begrafenissenlemmens.be - Rumst - 03 /888 20 33
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