
Ware  moed  bestaat  erin:
Het  leven  te  beminnen
Vrij  te  denken
En  vooral  vrij  te  handelen

Aan  vrij  denken  heeft  men  niet  veel,
als  men  niet  vrij  durft  te  handelen

Het  denken

mag  zich  nooit  onderwerpen,
noch  aan  een  dogma,
noch  aan  een  partij,
noch  aan  een  hartstocht,
noch  aan  een  belang,
noch  aan  een  voordeel,
noch  aan  om  het  even  wat,
maar  uitsluitend  aan  de  feiten  zelf,
want  zich  onderwerpen  betekent
het  einde  van  alle  denken.

H. Poincaré 

Beire  en  Anja  van  den  Crommenacker - Van  Asbroeck,                                
                                                      zijn  dochter  en  schoonzoon,

melden  u  met  droefheid  het  overlijden  van  

Ludo  Van  Asbroeck

-  vrijdenker  en  atheïst -  

geboren  te  Duffel  op  12  juni  1946 
overleden  te  Mechelen  op  25  juni  2021

De asverspreiding gebeurde op Ludo's verzoek 
in alle eenvoud en intimiteit.

Rouwadres:  
Familie  Van  Asbroeck

p/a  Kerkstraat  42
2840  Rumst
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