Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ‘n beetje.
En alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
Je zegt ik, ben wat moe.
Maar op ‘n Keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

- Joon Hermans -

Verdrietig, maar gesterkt door mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

Carolina Hermans

Weduwe van Richard Bruyndonckx
° Hingene, 3 augustus 1930 - 1 Rumst, 29 juli 2022

Volgens haar uitdrukkelijke wens heeft de asverspreiding
op de begraafplaats van Rumst plaatsgehad in intieme familiekring.

Dit melden u:

André Bruyndonckx,
Kim en Romain, Nils, Maya,
Ilse, Lynne, Liv,
Marina en Guido Bruyndonckx - Reusens,
Han,
Betty en Frank Bruyndonckx - De Boeck,
Femke en Pieter, Nibe, Naud,
Lobke en Jonas, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Rouwadres: Familie Bruyndonckx - Hermans, p/a Kerkstraat 42, 2840 Rumst
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