Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe ‘n beetje.

En alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.

Maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

- Toon Hermans -




Afscheid nemen doet zo'n pijn,
toch vonden we het fijn
om tot het laatste moment bij je te zijn.

Wij bewaren in ons hart
de herinnering aan

Carolina Kerremans

Weduwe van Frans Vastenavont
en van René Wilms

Geboren te Puurs op 22 oktober 1934
en zachtjes ingeslapen in WZC De Vaeren te Reet
op 21 juni 2024.

Volgens haar wens hebben wij afscheid genomen
in beperkte familiekring.

Met dank aan alle medewerkers van WZC De Vaeren
te Reet voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Van Hansewijck - Vastenavont
Veldstraat 64 - 2840 Terhagen.

Dit melden u:

Danny (1) Vastenavont,
Joeri en Joke Gooskens - Vastenavont,
Isabeau, Mathieu,

Roger en Chantal Vastenavont - Vossen,
Sarah en Amanda Vastenavont - van Herpen,
Laura Vastenavont,

Johan en Paula Van Hansewijck - Vastenavont,
Jan en Elke Mangelschots - Van Hansewijck,
Daan, Stan,
Francesco en Eva Santarsiero - Van Hansewijck,
Julie, Matteo,

Andre en Mariona Vastenavont - Smets,
Nele en Kathleen Vastenavont - Nitor,
Rik en Gaélle Vastenavont - Beugoms,
Tine Vastenavont,
Jonah-Jay Kaart,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families Kerremans en Vastenavont.
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