


                                                

Verdrietig,  maar  gesterkt  door  mooie  herinneringen  
nemen  wij  afscheid  van

Monique  Heylen

Echtgenote  van  Victor  De  Mondt

Geboren  te  Mechelen  op  12  mei  1948  
en  overleden  te  Edegem  (UZA)

  op  27  december  2025.

De  afscheidsviering  waartoe  u  vriendelijk  wordt  uitgenodigd  
heeft  plaats  op  ZATERDAG  10  JANUARI  2026  om  10.30  uur

in  de  parochiekerk  van  Sint-Pieter,  Kerkstraat  te  Rumst,  
onmiddellijk  gevolgd  door  de  bijzetting  in  het  columbarium 

op  de  begraafplaats  van  Rumst.

Samenkomst  met  gelegenheid  tot  groeten  in  de  kerk  vanaf  10.10  uur.  
(parkeren  mogelijk  basisschool  Sleutelhof,  ingang  via  Schoolstraat)

Met  dank  aan  dokter  Vermeeren,  Anneleen (haar  kinesiste)  en  het  personeel  
van  Spoed  en  Interne  Zorgen  van  het  U.Z.  te  Edegem  voor  hun  goede  zorgen  

alsook  aan  de  thuisverpleging  van  het  Wit-Gele  Kruis  
voor  hun  toewijding.

Rouwadres:  
Familie  De  Mondt - Heylen

p/a  Kerkstraat  42  -  2840  Rumst.

Dit  melden  u:

Victor  De  Mondt,                                                                                                  haar  echtgenoot,

Hans  en  Babs  De  Mondt - De  Wacker,
 Yan  en  Marshely,
 Anna-Alya  en  Noah,
 Maxim,
 Alec,
 Naby,

Roel  en  Caroline  De  Mondt - Meyers,
 Karlijn  en  Nore,
 Linde,
 Joost,

Maarten  en  Kathleen  Vanderhaegen - De  Mondt,
 Maaike, 
 William,                                                                          haar  kinderen  en  kleinkinderen,

Haar  broer,  schoonzussen,  schoonbroers,  neven  en  nichten,

De  families  Heylen  en  De  Mondt.
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Het  is  stil  geworden
                                                               nu  jij  er  niet  meer  bent

                                                                                  maar  we  voelen  je  nog  heel  intens
                                                                in  alles  word  je  herkend


